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1. CJOE@Curtisslaan bestaat 5 jaar 

27 maart was het 5-jarig jubileum van CJOE Curtisslaan 

Deze tijdlijn geeft een mooie ontwikkeling weer van de afgelopen vijf jaar, waar wij stiekem best een 
beetje trots op zijn! 

De hoogtepunten van CJOE: 

• Bezoek commissaris van de koning 
• Herstel gala 
• Jaarlijks watergevecht 
• Vele barbecues waarin de deelnemer de volledige regie en organisatie op zich nam 
• Het eigen CJOE-magazine gemaakt door deelnemers 
• Het invoeren van maandelijkse deelnemersvergaderingen: eigenaarschap bevorderen 
• Wethouders en WMO-consulenten op bezoek 
• Hond werd ingezet tijdens activiteiten 
• Diverse evenementen georganiseerd door de deelnemers 
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2. Wat doet muziek met je? 

 
Gözde: 
Als ik door mijn Spotify lijst scrol luister ik muziek wat op dat moment bij mijn mood past! Dit kan van 
Jazz tot Afro muziek. Muziek brengt mij tot rust! Ik mee in de vibe en ik zing hardop. Dit doet mij goed!  
 
Acey: 
Ik luister elke dag muziek en het geeft me rust of ik krijg er juist energie van, 
Het maakt ook niet uit welke stemming er is altijd een nummer dat kan. 
Muziek maken vind ik ook erg leuk om te doen dus mijn hobby heeft ook met muziek te maken, 
Lekker dansen met hele harde muziek tijdens mijn huishoudelijke taken. 
Dus ik gebruik muziek voor alles, elke dag en ik hou ervan, 
Omdat het bij mij en elke gelegenheid kan. 
 
Cindy: 
Muziek brengt mij vooral afleiding. Ik vind het moeilijk om te kiezen welke liedjes ik wil luisteren, dan 
zet ik meestal de radio aan. Het liefst kies ik een non-stop radiozender, zodat er geen lange gesprekken 
tussendoor zijn. Wel ieder uur het nieuws, zodat ik ook op de hoogte blijf wat er gaande is in Nederland 
en in de wereld. Zoals ik in het stukje “Hoe overleef ik door middel van muziek” uitgebreider zal 
benoemen, brengt muziek mij ook een manier om mijn emotie te kunnen plaatsen. 
 
Yara: 
Muziek geeft mij kracht. Door muziek kan ik beter slapen. 
Muziek helpt mij om te kunnen concentreren. 
Muziek geeft mij een humor en emotie. 
Muziek brengt mij naar andere wereld. 
 
Shane: 
Muziek is altijd een soort gezelschap of metgezel voor mij geweest. Op mijn slechtste momenten was 
het een troost. Op mijn beste momenten een motivator of iets dat me gewoon tot bewegen zet. Een 
inspirator voor artistieke uitingen en een comfort brengen.  
 
Simin: 
Mizuc make us happy. And we become good with myself and we become quiet. And this is new word 
for us. And after hear music become very healthy and have good time with music. Music grows us. We 
need hearing music for become happy – quiet grow. And with new personality in the life.  
 
Cheyenne: 
Muziek laat mij even in het hier en nu zijn zodat mijn to do lijst in mijn hoofd er eventjes niet is. Als ik 
muziek hoor kan ik vaak niet alleen luisteren maar zing en beweeg ik automatisch mee. Muziek helpt 
mij ook als ik even niet goed in mijn vel zit, vaak komen mijn emoties sneller los d.m.v. muziek.  
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3. Gedichten 

Praten door middel van muziek 
De geluidgolven van muziek dansen je oren in, 

Verschillende soorten muziek voor ieder zijn eigen zin. 
Drukke of langzame muziek kan je raken, 

Opvrolijken, rustig en ook verdrietig maken. 
Muziek is ook makkelijk te creëren bijvoorbeeld door twee takken, 

Deze slaan op twee emmers en je kunt er nog meer dingen bij pakken. 
Ook is er voor alles wat je wilt vertellen wel muziek, 

Zonder woorden je gevoel naar een ander overbrengen valt onder tactiek. 
Lastig om te zeggen of krijg je de woorden niet uit je mond, 
Muziek zegt het dus voor je ook al is het je diepste wond. 
Voor iedereen is er dus muziek in alle soorten en maten, 

Even lekker dansen ook al kan je het niet en alles loslaten. 
 
 

Liefde en pijn 
 

Verloren ga ik niet 
Gevuld met jouw verlangen 

 
Maar een hand uitgestrekt 

Naar een hart allang verbannen 
 

Voelt als een verloren zaak 
Iets dat niet meer hoeft 

 
Maar toch probeer jij 

Mijn ziel in jouw hart vertoefd 
 

Verdronken in passie 
Wil jij mij verlossen 

 
Ik drink hels bloed 

Versterk mij om te vechten tegen kolossen 
 

Vechtend tegen tirannie 
Gehuld in armoe 

 
Houd ik jou in mijn armen 

Mijn liefde niet meer taboe 
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4. Interview Mark 

Wie ben je? 
Ik ben Mark Walter, Walter is mijn achternaam. Heel veel mensen zeggen Hey Walter, haha.  
 
Wat voor werk doe je bij Fonteynenburg? 
Ik werk nu 6 jaar bij Fonteynenburg. Ik ben Marketing adviseur. Ik houd mij bezig samen met Karin op 
het gebied van communicatie en Marketing. Wij maken heel veel informatie voor iedereen die 
betrokken is met Fonteynenburg en/of mensen om te betrekken bij de organisatie.  
 
Luister je naar muziek?  
Ja absoluut, ik luister heel vaak naar muziek. 
 
Naar wat voor muziek luister je? 
Ik luister naar alles en het ligt aan mijn bui welke muziek ik opzet. 
 
Wat doet muziek met je? 
Als ik bijvoorbeeld een beetje moe ben of suf dan zet ik een heel vrolijk muziekje op en hierdoor krijg 
ik meer energie, ik kan de wereld aan. Als ik mensen op visite heb zet ik ook een muziekje op voor de 
sfeer. Als ik ergens over moet nadenken dan zet ik een rustig muziekje op. Elke bui die ik heb denk ik 
aan andere muziek. Daarnaast geeft muziek mij herinneren.  
 
Speel je een muziekinstrument? Zo ja welke? 
Helaas niet, ik heb 7 maanden piano les gehad want vroeger wilde ik cabaretier worden en moest je 
voor deze opleiding verplicht een muziekinstrument bespelen. Dit was helaas geen succes, heel 
jammer want ik vind het wel erg mooi. Zingen doe ik vooral in de auto of onder de douche.  
 
Wat is je favoriete muziekgenre? 
Feel Good Radio, dat is een lokale radiozender. Het is muziek van de jaren 70 tot en met nu. Wat ik er 
erg fijn aan vind is dat er niet te veel reclame is tussendoor.  
 
Hoe luister je over het algemeen naar muziek? 
In de auto op de radio. Ik heb nooit een koptelefoon op. Ik zet vaak het muziek hard aan in welke 
ruimte ik ook ben. Soms keihard, sorry buren.  
 
Wat vind je leuk aan muziek? 
Muziek brengt je in beweging. Ik loop vaak in het weekend en dan luister ik muziek, ik pas mijn ritme 
dan aan met de muziek die ik hoor en het beïnvloedt mijn stemming. 
 
Welke muziekgenre vind je niet leuk? 
Muziek met keiharde house, waar je echt alleen nog maar een bonkende beat hebt. Heavy metal. Als 
het echt keihard is dan is het niet mijn soort muziek, dan zoek ik naar oordoppen. Of radiozenders 
waar echt heel veel gepraat wordt, dat vind ik storend.  
 
Heb je een Spotify account om naar muziek te luisteren? 
Ja ik heb een Spotify account, gelukkig wel. Ik heb meerdere lijstjes.  
 
Hoeveel uur per dag luister je naar muziek? 
Door de weeks niet veel. Vaak in de auto luister ik naar muziek, maar dat is zo’n 10 minuten. Thuis heb 
ik veel muziek op en in het weekend continu.  
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Helpt muziek jou om je te concentreren? 
Ja muziek helpt mij, bepaalde muziek helpt mij om rustig te worden. Paolo Conte, is daar een voorbeeld 
van, fijne achtergrondmuziek.  
 
 Luister je naar een radiozender? Zo ja welke? 
Feel Good Radio.  
 
Ga je wel eens naar festival of concert? Zo ja welke? 
Ja, vroeger North Sea Jazz. Nu ga ik vooral naar festivals met wereldmuziek, hierdoor ontmoet je ook 
veel culturen. Vaak zit er ook eten bij van alle verschillende culturen. Ook ben ik weleens naar Park 
Pop in Den Haag geweest. Vroeger werkte ik voor een tv-zender en moest ik langs festivals.  
 
De laatste tijd ga ik minder naar concerten dan ben ik net te laat met kaarten bestellen, een beetje 
chaotisch ben ik hierin.  
 
Wat is je favoriete artiest of band? 
Ik heb er niet een, ik heb er echt meerdere. Het ligt aan mijn bui. De Wizard of Oz is ook van een 
musical, hier zit van alles wat in.   
Franse Film Amelie Poulain, een meisje die in Parijs opgroeit en die is erg dromerig. Daar ontdekt ze 
achter haar badkamertegeltje een kistje. Ze gaat op zoek naar de eigenaar van het kistje en tijdens 
deze film wordt erg mooie muziek afgespeeld.  
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5. Hoe overleef ik door middel van muziek? 

Gözde: 
Als ik lekker in mijn vel zit dan luister ik vaak Afro muziek en dan dans en zing ik mee op de beat. 
Wanneer ik minder lekker in mijn vel zit luister in R&B, Deze genre hebben vaak zachte beats en teksten 
die je kunnen raken. Als ik voluit mee kan zingen en mijn gevoel los kan laten voelt het goed.  
 
Acey: 
Muziek is mijn dagelijkse bezigheid door middel van een box, oortjes of een instrument, 

Ook dansen en zingen is natuurlijk mijn allergrootste talent.       
Dus eigenlijk heb ik muziek de hele dag door en dit maakt mij vrolijk en rustig, 
Ik ken ook heel veel liedjes ik denk een stuk of duizendtachtig. 
Ook is muziek mijn manier om aan andere te vertellen hoe ik me voel,  
Omdat ik het lastig vind om te zeggen, maar overbrengen is wel mijn doel.  
Zingen en dansen onder de douche, tijdens stofzuigen of buiten tijdens het lopen, 
Aan mij zou je alles door middel van muziek bijvoorbeeld kunnen verkopen. 
Dus hoe ik overleef door middel van muziek is eigenlijk niet de vraag, 
Maar hoe overleef ik zonder muziek is als een hele plank door de helft willen krijgen zonder zaag. 
 
Cindy: 
Ik overleef door muziek die mij opvrolijkt. Veelal zijn dat uptempo nummers, maar ook met een 
pakkende melodie of herkenbare tekst. Denk aan ‘Happy’ van Pharell Williams. 
Als ik wil proberen om mijn emoties te kunnen plaatsen, dan luister ik naar nummers zoals ‘Door de 
wind’, van Miss Montreal of ‘Rollercoaster’ van Danny Vera. 
Heb ik een melige bui, dan komen enkele carnavalskrakers langs, zoals ‘Links-Rechts’ van 
Snollebollekes en ‘Anton aus Tirol’, van Anton en DJ Ötzi.  
 
Yara: 
Muziek helpt  mij om mij angst te verminderen in de bus. En helpt mij van stress af te komen. 
Muziek geeft mij rust. 
Als ik muziek luisteren mijn gedachten gaat ergens anders waar ik kan genieten. 
Muziek geeft mij plezier in het leven. 
 
Shane: 
Overleven doe ik al niet. Maar muziek helpt me bij mijn stemming veranderingen. Het kan een troost 
bieden maar voornamelijk helpt het de kritische stem in mijn hoofd een beetje weg dreunen. 
 
Simin: 
We are woon with hearing music. 
 
Cheyenne: 
Mijn gemoedstoestand bepaald vaak naar welke muziekgenre ik luister. Als ik wat minder in mijn vel 
zit beluister ik vaak ballad en zing ik dat ook hard mee. Als ik goed in mijn vel zit dan ga ik erg goed op 
de R&B/afro-pop. Als ik alleen muziek luister kunnen mijn emoties er zijn.  
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6. Muziekpuzzel 

 
 
Trommel                                       
Instrument 
Muziek 
Discotheek  
Blokfluit 
bongo 
Rust  
Klarinet    
Latin  
Viool  
Bladmuziek  
Zingen  
Hiphop  
Rock  
Trompet  
Gitaar 
Klassiek   
Cello  
Piano  
Jazz 
Keyboard  
Accordeon  
Noten  
Hardcore  
Karaoke

I  N  S  T  R  U  M  E  N  T  B S  U  P  T  E  F    R  A  K  

G T  A  W  A  U  O  B  C  E  L E  H  A   R   D  C  O  R  E  

B E T  Q  Z  C   S  A K S  O A  E A M  X Y L A R  

D H I  I  E  L E  T  F  R  K L  A  R  I  N E  T  R M  

A M  E  N R  P  R  L Q  D F S E V R F B A N A 

H K  F  T U  O  O  O M  B  L A  D  M  U  Z  I  E  K  R 

S M  E  Y M  T  C  T S  J  U R S W F Y A  E X T 

T G  K  P  U R  E  K  H  H  I P  H  O  P  G R I F  S 

V I  E C Z X  L  J N  F  T  V  R A I R A K O E 

E T Y  S K U  T G L C  P I I  J  A Z  Z  A  G K  

K A  E V E R  U  A M  T  B E K O  N O I  J  S E  

B A  R B I K  B  E I   R  S H K E O U N  T M Y  

A  R  T J O I  O  Z C  O  E K  M N M L  G  W F B  

L  D  A  N  S  E  N  T Y  M  A G L  N W C  E   L  L  O  

M L N H E K  G  P  J M T F A  A  T A N  T I A  

U W R A  C  C  O  R  D  E  O  N  T  R S  E S J P R  

Z R B D K F  E  Y  N  L  A T I  W J  S  E Q I D  

A B P Z P  L  T  S  U  T  N  W N  S Y  T I  W A Y 

R N  O  T  E  N  P  W  M  H  S  J  M  T K J A E F S 

F G J  Q D  I  S  C  O  T  H  E  E  K  A  R  A  O  K  E  
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7. Notenscoop  

Ram 
Jij zit vol vuur en passie. Je hebt veel adrenaline in je lichaam en hierdoor past hardrock goed bij jouw 
sterrenbeeld. Jij kunt hier constant op springen en dansen! Rockmuziek is het perfecte muziekgenre 
voor een fietsrit! Als jij dit nog niet hebt geprobeerd is dit nu je kans om het genre te ontdekken. 
 
Stier 
Als je een Stier bent heb jij vaak behoefte aan comfort en vertrouwen. Jij voelt je erg thuis met een 
nummertje uit de jaren 80/90. Dit kan elk type zijn. Denk aan: hiphop, rock, pop en country. Dit geeft 
een Stier veel rust.  
 
Tweeling  
De tweeling is vaak hoog in energie! Jij zit vaak hoog in je energie, je beweegt veel en je bent enorm 
sociaal! Je houd wel van een feestje en daarbij gaat je voorkeur uit naar afro, R&B, soul of Latin muziek. 
Als je op een afro, R&B, soul of Latin  party staat, dan is de kans groot dan je omringd bent door 
Tweelingen.  
 
Kreeft 
Kreeften zijn hele gevoelen mensen, die regelmatig reageren met hun emoties. Zowel blues als R&B 
kunnen emoties oproepen. Deze genres hebben vaak zachte beats en teksten die je kunnen raken. 
Soms kunnen de nummers je het gevoel geven dat je naar een ontroerend verhaal aan het luisteren 
bent. Pak je zakdoekje er maar bij en ga even zitten voor een dramatisch potje genieten. 
 
Leeuw 
Leeuw staat bekend als de koning of koningin. Jij bent vaak populair en staat graag in de schijnwerpers. 
De Leeuw luistert graag naar popnummers die in de top 40 staan. De populaire deuntjes spreken dit 
sterrenbeeld aan, omdat iedereen de nummers vaak kent en leuk vindt. Hierdoor kan een Leeuw snel 
in de smaak vallen bij mensen als hij of zij de top 40 playlist aanzet op een feestje. 
 
Maagd 
Jij bent intelligent en hebt vaak de behoefte om anderen te helpen en te verzorgen. Klassieke muziek 
is muziek waar jij van houdt! Dit komt doordat de klanken heel zuiver zijn. Dit sterrenbeeld hoeft niet 
altijd te luisteren naar slappe of ingewikkelde songteksten. Jij ‘voelt’ de muziek graag en geeft een 
eigen interpretatie aan de muziek die er gedraaid wordt. 
 
Weegschaal 
Jij staat voor een luchtteken die staat voor liefde en vele vriendschappen. Jij bent enorm sociaal en 
daarom past country goed bij jou. Dit omdat country vaak een vrolijke beat heeft, waarbij mensen 
graag vaak samen dansen. Veel nummers staan ook bekend om hun emotionele en verdrietige kant, 
maar het gaat voornamelijk om de liefde en omgang met anderen. Perfect voor de Weegschaal dus, 
een teken voor balans. 
 
Vissen 
Jij bent een waterteken. Vaak ben je dromerig en emotioneel. Een Vissen zwemt letterlijk en figuurlijk 
overal tussendoor en kan zich vinden in veel verschillende soorten muziek. Het hangt volledig af van 
de persoonlijke smaak van de desbetreffende Vis en de inhoud van de teksten en beat van de muziek, 

de dromerigheid beïnvloed de smaken! Behalve Shane hij houdt van indierock en indiepunk.       
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Waterman 
Jij staat voor uniekheid. De Waterman geeft haar voorkeur aan alternatieve liedjes. Een Waterman is 
creatief en uniek, dit uit zich dan ook in muziekkeuze. Ze luisteren graag naar retro muziek uit de jaren 
80. Dit luchtteken heeft iets rebels en wil graag niet geassocieerd worden met anderen en dit maakt 
je uniek. 
 
Boogschutter 
Jij hebt passie voor liefde, cultuur, spiritualiteit en reizen. Internationale muziek past daarom goed bij 
de Boogschutter. Hiermee wordt allesbehalve Westers muziek bedoelt. Denk hierbij aan Arabische en 
Indiase muziek, maar ook liedjes uit het Caribisch gebied. De boogschutter leeft zich graag in bij andere 
landen en culturen dit is te merken aan deze muziek! 
 
Schorpioen 
De schorpioen kan diep graven en dit kan je raken. Rap- en hiphop muziek kunnen dit effect creëren. 
Dat komt door de beat en de bijbehorende teksten. Als jij afleiding nodig hebt zet jij graag de speaker 
aan op volume 100 en luister jij naar goede rap.  
 
Steenbok  
Dit sterrenbeeld is een harde werker en erg precies. Jij kunt erg koppig zijn. Dit zorgt soms voor wrijving 
met anderen en jezelf, maar een doorzetters ben jij zeker. Jazz muziek sluit hier goed bij aan, want om 
een mooi verfijnd jazz nummer te maken vergt dat veel werk, zorg en aandacht. 
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8. Interview Wendy  

 
Wie ben je? 
Ik ben Wendy en ik werk binnen Fonteynenburg bij de Smeltkroes. 
 
Wat voor werk doe je bij Fonteynenburg? 
Ik ben participatiecoördinator. Ik werk bij locatie de Smeltkroes en hier hebben wij een laagdrempelige 
ggz inloop. Bij CJOE is er een dagbesteding indicatie nodig en bij de Smeltkroes mag iedereen 
deelnemen. De Smeltkroes maakt een rooster naar de behoefte van de mensen die komen.  
 
 Luister je naar muziek?  
Ja, ik luister wel naar muziek. 
 
Naar wat voor muziek luister je? 
Ik luister naar heel veel soorten muziek. Ik heb niet eentje specifiek maar ik kom wel uit de generatie 
Acid House muziek, eigenlijk het gabberen.  
 
Wat doet muziek met je? 
Ik luister vaak alleen maar naar muziek als ik mij echt goed voel. Ik kan hierdoor dingen loslaten. Als ik 
goed in mijn vel zit dan zet ik de muziek hard en zing ik mee. Zit mijn hoofd vol of zit ik niet goed in 
mijn vel dan zet ik geen muziek op want dan is dat mij te veel en lukt het mij niet. 
 
Speel je een muziekinstrument? Zo ja welke? 
Nee ik bespeel geen muziekinstrument. Ik heb altijd wel gitaar willen spelen en heb getracht mijn 
dochter zo ver te krijgen maar ze kan het niet, ze heeft wel les gehad.  
 
Wat is je favoriete muziekgenre? 
De gouwe ouwe nummers, die je lekker hard kan meezingen.  
 
Hoe luister je over het algemeen naar muziek? 
In de auto luister ik naar muziek. Hier in huis lopen er altijd mensen rond en vooral met drie pubers 
dan vinden ze vaak mijn muziek niet leuk. In de auto kan ik het in rust beluisteren en meezingen.  
  
Wat vind je leuk aan muziek? 
Dat je helemaal los kunt gaan! 
 
Welke muziekgenre vind je niet leuk? 
Jazz of Opera.  
 
Heb je een Spotify account om naar muziek te luisteren? 
Ja die heb ik zeker.  
 
Hoeveel uur per dag luister je naar muziek? 
2 uurtjes per dag tenzij mijn hoofd vol zit.  
 
Helpt muziek jou om je te kunnen concentreren? 
Ja, als ik veel op de laptop bezig ben of met mijn cursus dan heb ik op de achtergrond vaak muziek aan.  
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Luister je naar een radiozender? Zo ja welke? 
Nee ik luister geen radio. Ik doe veel op Spotify omdat je daar je eigen playlist kan aanmaken en als de 
radio aan staat is er veel reclame daar houd ik niet van.  
 
Ga je wel eens naar een festival of concert? Zo ja welke? 
Vroeger ging ik wel vaak naar een concert van Frank Boeijen en New Kids on the Block. Ik ga wel naar 
muziek aan de vliet dat is een klein festival georganiseerd door gemeente Voorburcht. Als mijn 
kinderen 18 zijn dan kunnen zij ook gezellig mee, hier wacht ik op.  
 
Wat is je favoriete artiest of band? 
Mijn favoriete artiest is het nummer van de mallemolen van het leven gezongen door Paul de Leeuw. 
Mijn oma zong dit nummer altijd en hierdoor raak ik vaak geëmotioneerd. De nummers van Paul de 
Leeuw geven mij altijd een warm gevoel.  
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9. CJOE later; zelfgeschreven nummer 

 
Op een zomerse dag 

Zie ik jouw schijn 
Jouw lach zo mooi 
Ik vind em zo fijn 

 
Doe mij pijn 

Zodat ik verdwijn 
Ookal dat ik hier wegkwijnen 

Maar nu gaat het beter 
 

Dus pak jouw koffer, I CJOE later 
 

Ik bouw weer op 
Nu zonder jou 

Mijn dagen zijn weer top 
Want jij bent uit mijn kop 

 
Ik ga nu verder 

Laat jou helemaal achter 
Kies voor mezelf 

Behandel me zachter 
Kruip door de goot 
Ontwijk de slachter 

 
Ik bouw weer op 

Nu zonder jou 
Mijn dagen zijn weer top 
Want jij bent uit mijn kop 

 
 

Ik voel me nu beter 
Want ik koos voor mij 

Kom nou terug 
Was wat jij zei 

 
Bye bye bye 
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10. Moppen 

 
Er is iets rond en ben ik dik en heeft twee stuks wie ben ik? 
Drums  
 
Ik ben twee verschillende personen klassiek en elektrische wie ben ik? 
Gitaar. 
 
Ik gil hard met veel adem heb 4 knopje en heb ik gele kleur? 
Trompet 
 
Ik ben klein en groot ik heb 4 of snaren en heb ik stuk wie ben ik? 
Viool 
 
Ik ben klein en rond en beetje dun ik word vaak in middel oosten vaak gebruikt wie ben ik? 
djembé 
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11. Poster muziek 
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12. Hey waar komt de muziek vandaan? 

Er was op een dag op een huisje hondje zijn naam is Levi. Levi stond op de deur wachten op zijn baasje 
naar buiten te gaan. Toen kwam het baasje en heeft de deur open rent Levi naar buiten vrolijk. 
Toen besloot baasje van Levi een wandeltje maken met Levi om zijn energie kwijtraken. Op onderweg 
naar het park hoort Levi een muziek maar hij weet  het niet waar het vandaan komt en heel leuke 
muziek.  
Sep en Ollie zijn twee broers hondjes ze willen zo graag maar het het park gaan om te spelen. Maar ze 
wachten op hun baasje het duurt het lang dat ze klaar ze is bezig met haar make up. Uiteindelijk was 
klaas en ging naar buiten happy gaan wandeltje naar het park. Toen bij het park waren horen ook 
muziek maar ze weten waar vandaan komt en besloten verder toe zoeken. Op eens zagen ons vriend 
Levi en ging ze met elkaar besloten het onderzoek waar de muziek vandaan kwam. Dus ze gingen met 
hun baasjes binnen het park en zagen iemand met zijn muziek instrument aan het spelen en zingen en 
gingen de Sepp en Ollie en Levi dansen op het muziek tot het  muziek afloopt. 
Na het einde van kleine concert de hondjes waren erg moe toen besloten het baasje om terug naar 
huis even eten en uitrusten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levi       Sepp en Ollie 
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13. Menu 

Voorgerecht: Warme brie op toast, met walnoten en honing 
Hoofdgerecht: Salade met rauwe spitskool 
Nagerecht: Karamel notentaart 
 
Voorgerecht: Warme brie op toast, met walnoten en honing 

Ingrediënten: 
Enkele sneetjes brood 
50 Gram boter 
200 Gram brie 
Handje Walnoten/pecannoten 
Honing  
 
Nodig uit de keuken: 
Oven 
Mes 
Steelpannetje 
Bakpapier 
 
Bereiding: 
Smelt de boter rustig in een pannetje. Zorg dat de boter in het pannetje een doorzichtig is, maar niet 
bruin wordt. 
Leg het brood op een bakpapier (die op een bakplaat ligt). Smeer de boter op het brood, en schuif de 
ovenplaat in de oven. 
Bak het brood lichtbruin in de oven. 
Snijd de brie in plakjes. Leg de plakjes op het brood, en doe de bakplaat met de toast nog even in de 
oven. 
Hak de walnoten of pecannoten in kleinere stukjes. Strooi deze over de met brie belegde toast. Boven 
op een beetje honing, en je gerecht is klaar! 
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Hoofdgerecht: Salade met rauwe spitskool 

Ingrediënten: 
400 Gram spitskool 
1 Bakje cherrytomaatjes 
1 Appel 
Honing mosterddressing 
50 Gram cashewnoten 
200 Gram feta kaas/witte kaas 
 
Nodig uit de keuken: 
Grote bak 
Mesje 
Snijplank 
 
Bereiding: 
Snijd de spitskool (tenzij deze al gesneden is), snijd 
de appel in kleine stukjes, snijd de tomaat in stukjes 
of halve cherrytomaatjes. 
Meng de kool, tomaatjes en appel door elkaar. Doe 
er dressing bij hoeveel je wilt, en schep goed door. 
Doe een bergje salade op een bord. Brokkel 
hierover wat witte kaas, en de cashewnootjes. 
 
 
Nagerecht: Karamel notentaart 

Ingrediënten:  
200 gr bloem 
1 blikje gecondenseerde melk 
25 gr hazelnootmeel/amandelmeel 
70 gr poedersuiker 
100 gr suiker 
220 gr boter 
1 ei 
200 gr gemengde noten (bv pecan, hazelnoot, amandel) 
snuf zout 
 
Nodig uit de keuken: 
Ronde taartvorm of springvorm 
Grote kom 
Steelpan 
Weegschaal 
Deegroller 
Garde 
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Bereiding: 
Doe de volgende ingrediënten in de grote kom. Hiermee ga je het deeg maken: 
120 gram boter 
200 gram bloem 
25 gram notenmeel 
75 gram poedersuiker 
Zout 
 
Kneed dit geheel tot een kruimelig deeg. 
Doe hierbij het ei, en kneed dit tot een deeg. 
Maak van het deeg een grote platte plak. Wikkel dit in 
vershoudfolie, en leg de plak in de koelkast (minimaal 1 uur) 
of in de vriezer (minimaal 15 minuten). 
 
Verwarm de oven voor op 175 graden 
Smeer op de binnenkant van de vorm boter. 
Rol het deeg uit tot een lap die iets groter is dan de vorm. 
Leg de plak in de bakvorm, en maak de randjes netjes passend. 
 
Vulling 
Zet de steelpan op de kookplaat. Hierin doe je de 
gecondenseerde melk, 100 gram suiker en 100 gram boter. 
Verwarm het geheel, terwijl je roert met de garde. Wanneer je ziet dat het mengsel dikker wordt, doe 
je de noten erbij. Roer nog een paar keer goed door. 
Schep het mengsel op de taartbodem en zorg dat het mengsel goed verdeeld is. 
Bak de notentaart in ca 30 minuten gaar totdat de randen mooi goudbruin zijn. 
Als de taart helemaal afgekoeld is, haal je de vorm van de taart, en kan je puntjes snijden. Eet smakelijk! 
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14. Interview Nick 

Wie ben je? 
Ik ben Nick en ik ben 35 jaar.   
 
Wat voor werk doe je bij Fonteynenburg? 
Ik ben sinds een jaar werkzaam bij CJOE Zoetermeer als ervaringsdeskundige.  
 
Luister je naar muziek?  
Ja, ik luister naar muziek. 
 
Naar wat voor muziek luister je? 
Ik luister naar alles, van Nederlandstalig tot Hardstyle.  
 
Wat doet muziek met je? 
Ik word er rustig van en ik kan meezingen met de nummers die ik ken. Ik word blij van muziek. 
 
Speel je een muziekinstrument? Zo ja welke? 
Ik speel geen muziekinstrument, ik zou het wel willen leren. Vooral pianospelen omdat ze zeggen dat 
ik pianovingers heb. Ik vind het gewoon heel tof om te doen vooral ergens gewoon op een station en 
dan pianospelen. 
 
Wat is je favoriete muziekgenre? 
Mijn favoriete genre is denk ik toch Nederlands en Engelstalig. Ik houd van muziek waar gevoel in zit 
en betekenis.  
 
Hoe luister je over het algemeen naar muziek? 
Ik heb mijn headset op via bluetooth of in de auto.  
 
Wat vind je leuk aan muziek? 
Als ik er betekenis uithaal en een mooie tekst trekt mij aan. Of een mooi deuntje wat steeds harder 
wordt.  
 
Heb je een Spotify account om naar muziek te luisteren? 
Ik heb geen Spotify account.  
 
Hoeveel uur per dag luister je naar muziek? 
Het verschilt eigenlijk maar ik denk ongeveer een halfuurtje tot een uurtje per dag.  
 
Helpt muziek jou om je te kunnen concentreren? 
Zeker, ik gebruik muziek ook om even uit de situatie te stappen om tot rust te komen. Muziek werkt 
altijd wel.  
 
Luister je naar een radiozender? Zo ja welke? 
Ja ik luister vaak naar Qmusic, Skyradio, Radio 538 of Radio NL. 
 
Ga je wel eens naar een festival of concert? Zo ja welke? 
Ik ben afgelopen november voor het laatst op een festival geweest bij een Hardstylefeestje. Er staan 
momenteel geen andere feestjes op de planning.  
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Wat is je favoriete artiest of band? 
Vroeger was mijn favoriete artiest Jerry Lee Lowis. Nu is mijn favoriete artiest Ed Sheeran, hij heeft een 
ontzettend goeie stem. Mijn favoriete band is Golden Earring omdat ik wel houd van rock en roll. Ik 
vind de nummers wel cool.  
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15. Succesmomenten tijdens de activiteiten bij 
CJOE@Curtisslaan 

 
Creatief schrijven: 

 
Met de schrijf activiteit hadden wij een groepsopdracht. De opdracht was om een verhaal te schrijven 
met een groep mensen. Ieder persoon mocht één zin schrijven. Hierdoor zie je misschien soms een 
samenwerking of een speelse sabotage. De opdracht werd zo goed ontvangen dat wij graag onze 
resultaten willen delen met jullie, de lezer:  
 
Verhaal 1 
De lichten gingen aan. Er verschijnt iets heel bijzonders. In het hoekje van de kamer kijkt een 
kaboutertje de kamer in. De kust is veilig; ‘Kom mee!’ ‘Oké’ zegt het kaboutertje tegen het meisje. Ze 
pakte een stoel zodat hij de hoogste plank kon bereiken. ‘Oh, de koekjestrommel!’ De kabouter maakt 
een snoekduik naar de trommel en struikelde over zijn voetjes zo van het stoeltje naar beneden. Het 
meisje dacht na over hoe ze de trommel konden pakken. ‘We kunnen een ladder maken!’ Ze maakten 
van kleine stoeltjes een pizzaladder. Het kaboutertje klom voor de tweede keer voorzichtig het 
laddertje op. Hij vroeg of ze het laddertje vast wou houden. Toen klom hij weer naar beneden met a 
ha de koekjestrommel. Voorzichtig opende hij de trommel, maar die bleek leeg? “Potverdriedubbels 
zoudertoet! Ik had zo gehoopt dat ik kon gaan smullen van deze koekjes.” ‘Wat een pech’, zegt het 
meisje tegen het kaboutertje. Toen besefte het ventje weer waarom de trommel leeg was. Alle grote 
mensen hebben de koek opgegeten. Laten we dan maar buiten gaan spelen. Ze lieten de ladder achter, 
liepen naar buiten en gooide een bal naar de grote mensen, die geraakt werden en er geen een meer 
overeind stond. “Ha. Onze wraak is net zo zoet als de koekjes die ze aten”, zei de kabouter. Maar ja, 
hoe wisten de kabouters hoe die koekjes zouden smaken? Vreemd… 
 
Verhaal 2 
Er was eens een bakker. Die bakte gebakken baksels. De bakker maakt goede koekjes. De bakker bakt 
brood en verkoopt ze. In de bakkerij woont een muis. De muis gaat langs de Ikea voor een nieuw 
bankstel. De koekjes waren lekker. De muis gaat naar buiten en ziet een kat. Gelukkig is de kat blind. 
De kat zijn mond stond wagenwijd open en de muis liep daar helaas in. De bakker maakt soort koekjes. 
De kat loopt naar achteren en valt van het balkon en heeft gebroken ribben. Arme kat had zo’n honger, 
maar hij kon niet meer lopen. De kat verhongert en komt ter overlijden, hoera voor de muis. De bakker 
geeft de rest van de koekjes aan de muis. Helaas de kat is overleden aan honger hij kon zijn verzorger 
niet helpen. Muis loopt vrolijk, naar zijn huis in de bakkerij. Het einde 
 
Verhaal 3 
Er vloog een vogel door de lucht. De muis is heel blij van het eten van koekjes. En bots de vogel tegen 
het raam. Auw zei het raam, nu heb ik een deuk. De man van wie het raam is praat er wel eens vaker 
mee. De bakker geeft kleine koekjes aan de vogel. De man heeft de vogel gepakt en zijn wondjes 
schoongemaakt. ‘’Zo nu kan je weer vliegen’’ zei het raam tegen de man. ‘’Nee jij ziet ze vliegen’’ zei 
het raam op een uiterst hoge toon. De vogel eet de kleine koekjes en zingt. De vogel vliegt en kijkt naar 
achteren en botst hard tegen de boom, auch. De man begraaft de vogel, de uitvaart was welbezocht. 
 
Einde. 
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Mindfull tekenen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ideeënbusje  

Met de verrassingsactiviteit zijn de deelnemers bezig geweest om een ideeënbusje te maken. Deze is 
bedoeld om ideeën voor activiteiten op CJOE in te kunnen stoppen, ideeën rondom de activiteiten op 
CJOE, en de feedbackformulieren voor de begeleiders. 
Door middel van samenwerking is de bus vormgegeven, gezaagd en versierd. Er zitten zelfs al een 
aantal ideeën in… 
Heb jij ook een idee? -> Doe die dan in ons zelfgemaakte ideeënbusje bij CJOE@Curtisslaan! 
 
Deelnemersvergadering in recordsnelheid  

Op 18 januari ’23 vond de deelnemersvergadering plaats voor de deelnemers van CJOE. Bijzonder aan 
deze vergadering was dat de hele vergadering maar 20 minuten duurde! Nu kan je denken dat we niet 
alles besproken hadden, maar niets is minder waar. De onderwerpen en beslissingen die naar voren 
zijn gekomen worden de komende weken doorgevoerd. Kom je ook de volgende vergadering. 
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16. Superheldin 

 
Met een klap verwoest zij het verschrikkelijke wezen dat nu al weken mijn kleine dorpje terroriseert. 
Ik en mijn familie joelen en juichen haar toe. ‘’Goed gedaan, je bent onze redding!’’ Alle afgezaagde 
groep schreeuwen komt aan bod. Ik kijk haar toe, ze staat daar in al haar glorie, in een strakke 
spijkerbroek en een veel te grote rode hoodie. Haar witte gympen zijn meer zwart en groen van het 
gras en asfalt. Ze blijft staan en ik zie een traan in haar ooghoek. Is ze gewond? Het leek alsof ze dat 
afschuwelijke monster nauwelijks aanraakte, maar het explodeerde en de ingewanden werden 
verspreid over de voorruit van mijn buurman’s oude Volkswagen. Een oogbal op een welkomsmat. 
Waarom staat ze hier nog? Ze kwam aan als een flits en nu kijkt ze verdwaald om haar heen. Ik voel 
een verlangen om haar te spreken. Misschien vanuit mijn eigen innerlijke onrust, misschien omdat ik 
me al jaren verstop achter een facade. Ik besluit op haar af te lopen, na enkele stappen door de modder 
zie ik haar over haar gigantische schouder naar mij toe kijken. Ze kijkt me aan. Recht aan, zo mijn ziel 
in en ik voel het binnenkomen. Het raakt iets, iets wat ik niet begrijp. Is dit mijn eigen eenzaamheid? 
Ik heb geen idee. Ze springt in de lucht en lanceert zichzelf als een raket. Ik zie haar schim voorbij mijn 
eigen hut vliegen en erachter landen, bij het meertje. Ik besluit vaarwel te zeggen tegen mijn 
dorpsgenoten en er in mijn eentje naartoe te gaan. Terwijl ik er naartoe stap en mijn voetstappen in 
de modder hoor kletsen, spoken er door mijn hoofd allemaal vraagstukken. Wat moet ik zeggen? Is dit 
niet raar? Straks wil ze helemaal niet praten met me? Of erger nog, straks doet ze me wat aan en ligt 
straks mijn oogbal op iemands welkomsmatje. 
 
Ik loop voorbij mijn hutje en zie haar zitten. Ze is even groot als een man die zou staan. Ik loop naar 
haar toe en leg mijn hand zachtjes op haar schouder. Haar schouder voelt als een stalen plaat, of 
misschien zelfs beter gezegd, een stalen loods. Gigantisch en sterk. Ik ga naast haar zitten en kijk recht 
omhoog om ook maar iets van haar gezicht te kunnen zien. ‘’Bedankt voor het redden van mijn dorp.’’ 
Ze kijkt me aan en knikt. ‘’Graag gedaan.’’ O gelukkig, ze begrijpt me. ‘’Wie of wat ben jij?’’ vraag ik 
haar. Hoe kan iets of iemand zo sterk zijn. Zo machtig. Bijna goddelijk. ‘’Dat weet ik zelf ook niet. Ik ben 
hier geplaatst. Of geboren. Of geroepen. Ik weet het niet en zal het denk ik ook niet weten. Het enige 
dat ik weet is dat ik mensen, zoals jij kan helpen en dat ik alleen ben. Ik had je graag meer willen 
vertellen.’’ Ze kijkt nogal verdrietig. Ik weet zelf niet zo goed wat ik erop kan antwoorden. ‘’Mag ik bij 
je blijven zitten?’’ Ze kijkt me niet aan maar lacht. Ik neem aan dat het oké is. Opeens vliegt ze op en 
kijkt ze de lucht in. Alsof ze iets zoekt met haar oren. Ik neem aan dat ze iets hoort. Misschien nog een 
monsterlijk wezen dat iemand terroriseert. ‘’Ik zou het fijn vinden als ik je morgenavond hier weer zie’’ 
vertelt ze me. ‘’Oké!’’ beantwoord ik verbaasd. Terwijl ik de uitspraak deed was ze al verdwenen. Ik 
hoop dat ze me maar gehoord heeft. 
 
De volgende dag zit ik te wachten. Vanaf een uur of 6. Want tja, dan is het avond, toch? Ik heb gelukkig 
een boek meegenomen. Een boek over helden. Helden die de wereld redden van boeren en boerinnen 
die het allemaal maar net niet kunnen. Net niet zonder hulp. Een beetje zoals ik. Uren gaan voorbij en 
het wordt een beetje fris. Gelukkig heb ik een warme vest bij me. Ik trek em aan en leg mijn boek even 
weg en kijk om me heen. Het is hier rustig. Sereen. Een dag nadat een monster hier voet aan wal zette 
en ons probeerde te beëindigen. Gelukkig was zij daar. In enkele seconde nadat mijn buurvrouw een 
gil gaf. Geen bepantsering aan. Geen cape. Gewoon zij en haar gave. Om jaloers van te worden. Ik hoor 
een soort knal. Niet te hard, niet te zacht. Alsof het bijna voor mij bestemd is. En een windvlaag! Boem, 
daar staat ze dan. Naast me in een oogwenk. ‘’Hallo, daar ben ik. Wat fijn dat je gekomen bent’’ zegt 
ze met een zachte stem. ‘’Het is niet zo ver lopen’’ vermeld ik lekker sullig. Ze gaat naast me zitten en 
er heerst een stilte. Geen ongemakkelijke stilte. Een zeldzame stilte waarbij je je veilig voelt en grappig 
genoeg, gehoord.  
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Toch besluit ik de stilte te verbreken. ‘’Dankjewel voor het redden van mijn dorp.’’ Ze kijkt me aan, 
serieus met een kleine fonkeling in haar oog en zegt: ‘’Nee jij bedankt’’ Ik snapte het nooit zo goed. Zij 
heeft ons toch gered. Waar zou zij ons ooit voor moeten bedanken. We spendeerden samen een week 
of twee. Elke avond kwam ik op dezelfde plek zitten en elke avond hadden we een stilte totdat we 
eindelijk durfden te praten over wat ons dwars zat. Ik ben nog nooit zo open geweest naar iemand toe 
en ik vermoed zij ook niet. Af en toe liet ik een traan en dan wreef ze over mijn schouder. Ik weet dat 
ze het troostend bedoelde maar ik heb nog nooit zo’n fysieke pijn gehad. Dit is nu enkele maanden 
geleden en ik heb haar niet meer gezien. Ik mis haar maar ben er minder eenzaam door. Hopelijk zij 
ook. 
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17. Ervaring Samyang Noodles  

 
 
Hoe overleef ik Samyang Noodles? 
Eerst kook je water. Het gekookte water doe je bij je noedels. Je wacht 3 tot 4 minuten en dan giet je 
het water af. Vervolgens meng je de rode saus met de noedels.  
En dan eetsmakelijk! 
Om de pittige noedels te overleven is het goed om in één keer door te eten. Wat je daarna het beste 
kunt drinken is een glas melk. Drink nooit cola want dan wordt het erger! 
 
Wat is mijn ervaring? 
In het beging wist ik niet hoe ik moest omgaan met de pittigheid en toen ging ik water en cola drinken, 
dit hielp totaal niet haha. 
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18. Vriendenboekjes
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19. Lezersvragen  

 
Van de lezersvragen van de vorige editie zijn verschillende e-mails binnengekomen op het magazine-
emailadres. Hieronder een korte samenvatting van de binnengekomen antwoorden. 
 
Wat is jouw favoriete oud-en-nieuw-snack?  
Appelflappen natuurlijk! Alhoewel appelbeignets ook heerlijk zijn. 
 
Wat wil jij veranderen in het nieuwe jaar?  
Ik wil dit jaar gezonder leven. Hoe? Door middel van te bewegen, gezonder eten en ik wil leuke en 
positieve muziek luisteren. 
 
Kook jij met de kerst? Wij zijn benieuwd naar jouw menu. 
Ik heb het met de kerst makkelijk gehouden. Ik heb voor de familie gekookt. Ik heb varkenshaas in de 
oven gemaakt, met honing mosterd marinade. Daarbij Brabantse snijbonen en aardappelbolletjes. 
 
 
Vragen van dit muziek-magazine 
 

1. Bespeel jij een instrument? Zo ja welke? 

2. Wat is jouw favoriete muziekgenre? 

3. Hoe helpt muziek jou in jouw herstel? 

4. Ben je wel eens naar een concert geweest, welke, hoe vond je dat? 

5. Heb jij nog LP’s liggen? 

6. Welke zanger/zangeres of band zou jij willen ontmoeten? 

 
 
Wij zouden het leuk vinden als je deze vragen wilt beantwoorden, en deze sturen naar 
CJOEmagazine@fonteynenburg.nl of geef de antwoorden af bij de begeleiders van CJOE@Curtisslaan. 
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20. Colofon  

 
Redactie: 
 

 Acey 
 Cheyenne 
 Cindy 
 Gözde 
 Martijn 
 Shane 
 Simin 
 Yara 

 
Met dank aan: 
 

 Mark 
 Wendy 
 Nick 
 Natascha 
 Martijn 
 Rosanne  
 Ingrid 
 Sharmila  
 Han 
 Nadya  
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21. Rooster CJOE@Curtisslaan  

 

 


